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Avec la participation de 
Met de medewerking van



ont le plaisir de vous inviter
au vernissage de l’exposition

nodigen u van harte uit op de
vernissage van de tentoonstelling

Le jeudi 24 avril 2008 à partir de 18h30.
25 monographies dédicacées seront mises  
en vente à cette occasion.

Op donderdag 24 april vanaf 18.30 uur.
Voor deze gelegenheid worden 25  
opgedragen monografieën te koop aangeboden

L’exposition est ouverte au public  
jusqu’au 30 juin 2008, 
du lundi au vendredi de 9 à 18 heures.
Fermée les samedis, dimanches et jours fériés.

De tentoonstelling is toegankelijk
van maandag tot vrijdag, van 9 tot 18 uur
en loopt nog tot 30 juni 2008.
Gesloten op zaterdag, zondag en feestdagen.

Seed Factory
avenue des Volontaires 19
Vrijwilligerslaan 19
1160 Bruxelles-Brussel
T 02 743 47 20
www.seedfactory.be

La maison de l’image rend hommage  
à Eddy Paape ce marathonien de la BD, 
dernier représentant vivant de l’école belge. 
A cette occasion, le Lombard réédite son 
œuvre complète dont Arthur assure la  
photogravure ainsi que celle de cette  
monographie très soignée due à la plume 
d’Alain de Kuyssche et à l’œil de lynx  
d’André Paape, le fils d’Eddy.
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Une traversée du 20ème siècle en bande 
dessinée : telle apparaît la vie d’Eddy Paape. 
Infatigable et talentueux illustrateur des 
aventures de Jean Valhardi, Marc Dacier et Luc 
Orient, pour ne citer que ses productions les 
plus connues, que de souvenirs enchantés ! 
Edouard Paape est aussi un pédagogue, qui 
a su transmettre les secrets de son artisanat 
aux meilleurs représentants des jeunes 
auteurs de bande dessinée. Une exposition et 
une biographie célèbrent enfin une carrière 
exceptionnelle. 

Alain De Kuysschee

Het huis van het beeld organiseert een  
eerbetoon aan Eddy Paape, de marathonloper 
van de strip, de laatste vertegenwoordiger 
van de Belgische school. Bij deze gelegenheid 
geeft Lombard zijn volledige werk opnieuw 
uit. Arthur staat in voor de fotogravure van 
deze zeer verzorgde monografie van de hand 
van Alain Kuyssche, tot stand gekomen onder 
het wakend oog van Eddy’s zoon André Paape.
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Het leven van Eddy Paape is als een stripreis 
door de 20e eeuw. De onvermoeibare en 
getalenteerde tekenaar schonk ons de  
avonturen van Jean Valhardi, Marc Dacier en  
Luc Orient, om er maar enkele te noemen. 
Wat een prachtige herinneringen!  
Als pedagoog slaagde Edouard Paape erin 
om de geheimen van zijn vakmanschap 
over te dragen aan het kruim van de nieuwe 
lichting stripauteurs. Een welverdiende 
tentoonstelling en biografie ter viering van 
een uitzonderlijke carrière.

Alain De Kuyssche


